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Hebreeén 11
Wat betekent de uitdrukking: Door het geloof ....?
Geloven > sprong in het diepe? / verstand uitschakelen?

Hebr 11:1-3

‘nu’ > de schrijver heeft al eerder wat over geloof geschreven. Hebr. 10:32-39
Hebreeén — vleselijke afstammelingen van Abraham

2 soorten nageslacht van Abraham: gelovigen — ongelovigen.

Hebr 10:39 ... geloven tot behoud van ziel !

behoud = in stand houden

Tot geloven komen — een weg gaan / leven / staande blijven — daarbij wordt
de ziel in stand gehouden ‘door het geloof’ !

Wat is dat geloof? > Hebr. 11

Hebr 12:1-3 > uitleidende woorden van ‘door het geloof’

12:3 verzwakken en bezwijken van de ziel < - 10:39 in stand houden van
zZiel

Hebr. 11 werking van het geloof in de praktijk van de gelovige

12:3 let op Hem = Jezus, Leidsman en Voleinder van het geloof (:2)

In het geloof gaat het om Christus ! Geloofsgetuigen uit Hebr 11 zijn
voorbeelden.

11:2 Geloof: vaste grond van de dingen die men hoopt
bewijs van van de zaken die men niet ziet

Hopen = zeker weten
Bewijzen leveren door iets onzichtbaars
Je kunt iets niet zien > omdat je het hoopt
> omdat het niet zichtbaar is
Je gelooft in de persoon ‘Christus’

Geloven = ‘tot de overtuiging komen dat’

11:6 je moet (goddelijk ‘moeten’) geloven dat God bestaat en dat Hij beloont
wie Hem zoeken.

Noach 11:7

Aanwijzing van God (godspraak) ontvangen. God heeft dus ‘gesproken’!
Noach handelde overeenkomstig die godsspraak! Hij had ontzag voor God.
Geloof heeft te maken met het spreken van God

Abraham 11:8
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Abraham is gehoorzaam weggetrokken toen hij geroepen werd. God riep!
Abraham luisterde (!!) naar het woord van God.
Noach en Abraham geloofden God op Zijn Woord !!

11:17-18

Door te vertrouwen op wat God zegt, heeft Abraham Izaak geofferd.

:18 God had gezegd: door Izaak zal je nageslacht hebben.

Abraham hoorde beide dingen van God (Izaak is nageslacht / Izaak moet
geofferd worden) Tegenstrijdig !! ??

Abraham overlegde .... Beide is waar, beide is woord van God >> dan moet
God Izaak kunnen opwekken uit de dood!

Overleggen (Gr logimatzo) = beredeneren, logisch nadenken

Geloven > tot de overtuiging komen

> onvoorwaardelijk vertrouwen op het woord van God
Ps 42:6 > gevoel: wat ben je onrustig, ziel

> verstand: Hoop op God !

42:12 > gevoel: wat buigt u zich neer, wat bent u onrustig, ziel
> verstand: Hoop op God !
43:5 > gevoel: wat buigt u zich neer, wat bent u onrustig, ziel

> verstand: Hoop op God !
> Hij is de volkomen verlossing!

Ps 116:4-9

blad 2 van 2



