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 Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in
Spr 26:27 – Pred.10:8 > Wie een kuil graaft, zal erin vallen!
Psalm 7:16  kuil uitgegraven, graf gemaakt
Psalm 57:7 een kuil gegraven, maar er zelf middenin gevallen
kuil maken voor ‘de Gezalfde’, maar je gaat daaraan tenonder
Gezalfde is ‘de steen’: * fundament (waarop gebouwd wordt)

* steen des aanstoots

 van eeuwigheid tot amen
laatste regel van ‘onze vader’ (Mat 6:13)

 onderzoek alles en behoudt het goede
1 Tess 5:21 Beproef alle dingen, behoud het goede.
5:20  Veracht de profetieën niet !  Geeft acht op het Woord van God !

Beproef alle dingen. Geloof niet elke geest (1 Joh 4:1)
Hand 17:11 Bereërs > gingen na of het Woord overeenkomstig de schrift
was

Duivel  (Gr diabolos) = door-elkaar-gooier >> verwart het Woord van God
Ef 4:14  laat je niet meeslepen door wind van leer, bedrog van mensen, die
tot dwaling verleiden

Ef 3:14-20
:16 met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens
Boterham met pindakaas is voor de uiterlijke mens
Manna (woord van God) - wijn (Geest) is voor de innerlijke mens
:17-19 samen met de gelovigen de liefde van Christus te kennen, die de
kennis te boven gaat (kennis, die kennis te boven gaat)
:20 God is bij machte te doen, wat boven ons bidden en denken gaat

 Het van de daken prediken
Lukas 12:1 -3 huichelarij van de Farizeën - bij God is alles bekend
Mat 10:27 wat God zegt in het duister, wat je hoort in je oor > predik dat van
de daken, maak het bekend in je omgeving.

Kol 1:9 > vervuld worden met kennis van Zijn wil
1:10 > Hem in alles behagen, in goed werk vrucht dragen – groeien in
kennis van God
1:11 > met kracht bekrachtigd worden > om met blijdschap geduld te
hebben
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1:12 > de Vader danken, vanwege deel hebben aan de erfenis van de
heiligen in het licht
> gelovigen zijn één met Christus (lichaam onder het hoofd, onlosmakelijk)

Kol 1:9 > vervuld worden met kennis van Zijn wil
1:10 > Hem in alles behagen, in goed werk vrucht dragen – groeien in
kennis van God
1:11 > met kracht bekrachtigd worden > om met blijdschap geduld te
hebben
1:12 > de Vader danken, vanwege deel hebben aan de erfenis van de
heiligen in het licht
> gelovigen zijn één met Christus (lichaam onder het hoofd, onlosmakelijk)

1:13 > getrokken uit de macht van de duisternis (tegenstander heeft geen
macht meer) > gezet in Koninkrijk van Zoon Zijner liefde !
Rom 8:31  Als God voor je is, wie zal tegen je zijn ....
- Vragen geeft (vaak) teleurstelling
- Danken geeft ruimte - Blijdschap geeft kracht
Kol 1:14 In Chr hebben wij de verlossing  (geen zwaar leven!)

Vader is er altijd ! Houdt Zijn ogen op je gericht!

1 Kor 15:20 Christus is opgewekt! ...en wij met Hem!
1 Kor 15:58 Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk
van de Heer


